Mijn naam is Jan Kolkman. Ik ben sinds 1980 jaar getrouwd met Gineke. Samen hebben we een zoon
uit 1982 en een dochter uit 1984.

Onze dochter en schoonzoon hebben op de gedenkwaardige avond van 21 sept. 2012 (project X) een
prachtige tweeling gekregen, een jongen en een meisje.

Onze zoon en schoondochter hebben sinds 1 juni 2013 een net zo prachtige zoon. Wij zijn nu dus
hartstochtelijk opa en oma.

Sinds een aantal jaren ben ik rijangst-coach. Ik help mensen die om wat voor reden dan ook niet
meer, of met veel angst, in de auto durven te rijden.

Tevens heb ik mij in de afgelopen jaren bekwaamd in het pastoraal werk d.m.v. scholing en cursus.
Daarnaast heb ik in onze kerk een aantal taken, o.a. oudste, secretaris, leider van de muziekgroep en
de verzorging van het wekelijkse kerkblaadje.

Al jaren ben ik op afstand geinteresseerd geweest in politiek, en dan met name de christelijke
politiek. Het heeft me ook een aantal jaren gekost om voor mijzelf uit te maken of politiek en
christen zijn samen kunnen gaan.

Bijbelteksten zoals Jeremia 29:7 hebben mij geholpen. "Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik
jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei."
Volgens Vaders boek, Gods woord, zijn ook wij geen deel van onze woonplaats, maar vreemdelingen,
net als de ballingen uit Israél. Maar we mogen de politiek gebruiken om ons in te zetten voor de bloei
van onze gemeente Haren.

De ChristenUnie is een politieke partij die zich afhankelijk weet van Gods zegen en die de
bovenstaande tekst uitvoert.

In de laatste twee jaar, waarin ik volop betrokken ben geraakt bij de ChristenUnie door mijn werk in
de fractie in onze mooie gemeente, ben ik van deze partij gaan houden. Ook heb ik gezien hoeveel er
op raadsleden afkomt en hoe kranig ons enige raadslid, Dieta, zich weert.

Ik gun haar en de ChristenUnie een tweede raadszetel, zodat we dubbel zoveel kunnen doen voor de
bloei van onze mooie gemeente Haren.



